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Een goed begin van 2019!  
Koud en Lente en dat in januari en februari   

Wat een heerlijke start van 

2019! De kinderen genieten 

van de winter die toch nog 

om de hoek kwam kijken eind 

januari begin februari. De 

sneeuw daagde uit om lekker 

buiten te zijn. De thema tafel 

stond vol met pinguïns en 

ijsberen, boekjes over sneeuw 

en een sneeuwman. We 

zongen liedjes over de 

sneeuwman, we hebben 

sneeuw zien smelten binnen. 

Maar toen ging opeens de 

temperatuur omhoog. Jassen 

uit, bijna korte broeken aan en 

buiten in de tuin al lekker 

fruit eten. Wie had dat 

gedacht in februari? 

We zien de krokussen uit de 

grond hun kopje omhoog 

steken, ontdekken de 

sneeuwklokjes en zien dat de 

eerste jonge blaadjes van de 

aardbeienplant ook alweer 

zichtbaar zijn. 

Nu maar hopen dat er niet 

nog een rondje flinke kou 

overheen gaat komen. 

Heerlijk wandelen naar de 

pony’s. Er een hele poos 

bij kunnen staan kijken en 

vragen stellen over van 

alles en nog wat. 

De thematafel is nu 

veranderd in een heuse 

boerderij, we gaan 

bekijken welke jonge 

dieren er allemaal geboren 

gaan worden in het 

voorjaar en wat we samen 

kunnen planten/zaaien in 

onze eigen groentetuin.  

Volgende week vieren we 

de verjaardag van Aap!, 

nadat Aap! een nieuw 

vriendje heeft gekregen 

wordt het tijd om een 

feestje te vieren voor zijn 

verjaardag. Afgelopen 

vrijdag werd er al een 

mooie muts geknutseld. 

Volgende week gaan we 
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Gesloten op de volgende 

dagen: 

• 22 april 2019 2e paasdag 

• 30 en 31 mei 2018 
Hemelvaart 

• 10 juni 2019 2e 
Pinksterdag 

• 13 juli 2019 t/m 4 
augustus 2019 
Zomervakantie 

• Vr 8 november t/m ma 
11 november 2019 

• 24 december 2019 t/m 3 
januari 2020 
(kerstvakantie) 
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in de verjaardags sfeer 

genieten van alles rond feest! 

Afgelopen week ook 

begonnen met de dagritme 

kaarten, de kinderen van de 

basisschool leren de jongsten 

hoe het werkt en zetten de 

kaarten in de vroege ochtend 

al op volgorde. 

 
Zoals jullie allemaal wel 

weten ben ik de initiatief 

nemer van Prugelpraot en zal 

daar ook zoveel mogelijk bij 

aanwezig zijn. Als er kinderen 

op vrijdagochtend tijdens 

Prugelpraot hier zijn, gaan ze 

gezellig mee en genieten van 

de aangeboden activiteiten en 

gezelligheid van andere 

kinderen om zich heen. Ze 

vinden het super dat ze mee 

mogen helpen met het 

opbouwen van de gezellige 

ochtend, voordat er andere 

kinderen zijn.  

 

 

Nieuws vanuit de gastouder: 
 

Bakfiets 

Na lang wikken en wegen 

welk vervoersmiddel ik zou 

gaan aanschaffen om de leuke 

dingen te kunnen blijven doen 

met de kinderen, die ik deed 

toen de groep nog kleiner 

was. Is mijn keuze gevallen op 

een bakfiets waar ik 6 

kinderen in kan vervoeren. 

Het is een fiets geworden met 

elektrische ondersteuning. 

Vorige week heb ik de fiets 

besteld en deze zal eind maart 

geleverd worden. Waarna we 

heerlijk op pad kunnen. 😉 

 

 

Nieuwe kinderen: 

Veel vragen om een plekje bij Beleef! 

 

De komende periode gaan we Lars en Jomian welkom 

heten. 

Heel veel plezier om hier te komen spelen. 
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